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Voorwoord 

 

Hey daar, welkom bij de allereerste Wielevelder van dit 

gloednieuwe chirojaar! Misschien ben je een vaste lezer en ken 

je ons al, of misschien blader je dit boekje voor de allereerste 

keer open. In dat geval, speciaal voor jou, een extra warm 

welkom! 

 

In deze trimesterlijkse editie kom je alles te weten over wat er 

gebeurt in de Chiro, welke avonturen jouw kleine spruit beleeft 

op zondagnamiddag, en nog veel meer redenen waarom je 

echt moet blijven lezen. 

 

In deze editie nemen we even de tijd om terug te denken aan 

ons avontuur in Han-sur-Lesse. En ja, we moeten helaas 

afscheid nemen van enkele geweldige leiders, maar we heten 

ook met open armen en een warm hart enkele nieuwe leiders 

welkom. 

 

Wij zijn er helemaal klaar voor om elke zondag het beste van 

onszelf te geven. En we hopen dat jij er net zo veel zin in hebt 

als wij. Laten we ervoor gaan! 

 

 

 



In’t Verschiet 

 

14 oktober 2023      Dia-avond 

21 oktober 2023      Kuisdag 

4 november 2023      Klusjesdag 

26 november 2023      Christus Koning 

3 december 2023       Spaghettidag 

23 februari 2024       Shake That Asspi 

3 maart 2024        Krokusmaaltijd 

26 - 28 april 2024       Breugelfeesten 

4-14 augustus 2024     Kamp Mazée 

 

Deze kalender kan u steeds terugvinden op onze website: 

www.chiromuizen.be, net zoals inschrijvingsformulieren, 

brieven met meer informatie en het programma op zondag. 

Ook in onze Facebookgroep kan u steeds terecht voor het 

laatste nieuws, deze kan u vinden onder volgende link: 

https://www.facebook.com/groups/14792153723/?fref=ts of 

door simpelweg‘chiro muizen’ in het zoekveld van Facebook te 

typen. 

 

 

 



Praktische Info 

 

Lidgeld 

Voor diegenen tussen 6 en 18 jaar die overwegen om lid te 

worden van de Chiro, moedigen we je aan om eerst drie 

zondagen vrijblijvend mee te doen voordat je het lidgeld 

betaalt. Dit jaar bedraagt het lidgeld 35 euro. 

 

Het inschrijvingsproces verloopt online en je kunt je 

aanmelden via https://inschrijven.chiromuizen.be. Als je vorig 

jaar al een account had op Stamhoofd, dan kun je eenvoudig 

opnieuw inschrijven door in te loggen, je gegevens te 

controleren en de nieuwe groep aan te duiden. 

 

Chiro uren  

Iniminis’s   1ste leerjaar   14u00-17u00 

Mini’s   2de leerjaar   14u00-17u00 

Speelclub   3de en 4de leerjaar  14u00-17u00 

Rakwi’s   5de en 6de leerjaar  14u00-18u00 

Tito’s   1ste en 2de middelbaar 14u00-18u00 

Keti’s    3de en 4de middelbaar 14u00-18u00 

Aspi’s   5de en 6de middelbaar 14u00-18u00 

 



Ledenstop 

Net als vorig Chirojaar zullen we opnieuw een maximum aantal 

inschrijvingen instellen voor onze jongste groepen. Om precies 

te zijn, hanteren we een limiet van 40 leden voor de Ini-minis, 

Mini's, Speelclub meisjes en Speelclub jongens. Voor de andere 

groepen geldt geen ledenstop. Op deze manier kunnen we de 

kwaliteit van onze activiteiten behouden door ervoor te zorgen 

dat er voldoende begeleiding is voor het aantal leden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recap kamp te Botassart 

 

Als we terugblikken op het chirokamp in Botassart, wat roept 

dat allemaal weer op aan herinneringen? Wespen, teken, 

warmte, regen... Deze dingen zullen we ons allemaal blijven 

herinneren. Maar wat niemand zal vergeten, zijn de 

fantastische mensen om ons heen - medeleden, leiding, koks... 

Het was echt een onvergetelijk kamp, boordevol activiteiten, 

lekker eten, veel plezier langs de beek en onvergetelijke 

kampvuren. 

 

Het kamp begon voor de leiding zoals altijd met een fietstocht 

gevolgd door de voorbereidingen. Ondanks de hitte slaagden 

we erin om alle tenten op tijd op te zetten.  

 

En toen was het eindelijk tijd voor de startdag op zondag. De 

250 leden kwamen vol enthousiasme aan, klaar voor 10 dagen 

vol plezier en avontuur. Veldbedden werden in elkaar gezet, 

tenten werden gevuld, de beek werd uitgeprobeerd, en zelfs 

mama en papa maakten kennis met de 'hudo's' (toiletten in het 

kamp). 

 

We werden getrakteerd op een première van het 

kamptoneelstuk met als thema festivals, en daarna was het tijd 

voor het moeilijke moment van het kamp: afscheid nemen van 

ouders, broers, zussen en zelfs huisdieren. 



 

Maandag bracht verschillende activiteiten voor elke groep, 

want de leiding had een speciaal programma voorbereid. 

Dinsdag was sportdag, waarbij iedereen enthousiast deelnam 

aan verschillende sportactiviteiten. 

 

Na inspanning kwam ontspanning met de kampfuif. Woensdag 

was brengdag voor de mini's, en daarmee waren we eindelijk 

compleet. De tenten waren allemaal gevuld, en we konden 

echt beginnen met het kamp. 

 

Donderdag was het voor de oudere groepen tijd voor een 

trektocht, terwijl de stapjes van de mini's werden getest. Na de 

inspanning werden we beloond met heerlijke frietjes en 

stoofvlees. 

 

Vrijdagavond bracht een leuke tv-avond georganiseerd door de 

oudsten, vol mopjes en verhalen. Zaterdag was familiedag, 

waarbij aspiranten de leiding overnamen en de leden een 

geweldig programma voor hen hadden. 

 

De leiding had even rust en genoot van de culinaire brunch. Na 

een paar dagen van zingen en lachen aan tafel, was iedereen 

blij om de leden weer in de armen te sluiten. 

 



Het kamp naderde zijn einde, en dit jaar was er geen 

sprokkelen, dus hadden we meer tijd om ons kampvuurstuk 

voor te bereiden. De aspiranten staken op de avond van het 

kampvuur het vuur aan, een emotioneel moment met veel 

knuffels en tranen. 

 

Ondanks het verlangen naar normale wc's en warm water om 

zich te wassen, beseften we dat iedereen het kamp zou missen. 

Het was een geweldige tijd, vol plezier en de mooiste 

herinneringen. 

 

We willen graag de koks bedanken voor hun heerlijke 

maaltijden, de leiding voor hun enthousiaste inzet en 

geweldige programma's, en natuurlijk alle leden voor hun 

enthousiasme, knuffels en verhalen. Zonder al deze 

fantastische mensen zou dit onvergetelijke kamp nooit 

mogelijk zijn geweest. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Afscheid van enkele knallers 

 

Stanse 

Na 3 jaar leiding moeten we jammer 

genoeg afscheid nemen van Stanse. Ze 

wist als geen ander met haar zorgend 

karakter elk lid op zijn/haar gemak te doen 

voelen en was ook binnen de 

leidingsploeg een luisterend oor. Met haar 

creatieve ideeën maakten ze drie jaar op 

rij de zondagen voor de speelclub meisjes, 

ini-mini’s en tippers onvergetelijk. De 

eerlijke, zorgzame aanwezigheid zal gemist worden in de 

leidingsploeg. Lieve Stanse, nog heel veel geluk met alles wat 

er op uw pad gaat komen, ge gaat dat bangelijk goed doen! We 

zien u heel graag nog is passeren! Bedankt voor alle liefde die 

ge in de Chiro gestoken hebt, we hebben veel van u mogen 

leren!  

Veel liefs x 

Mara 

 

 

 

 

 



 

Jessika  

Ook Jessika laten we met pijn in het hart 

gaan. Ze kwam een jaartje later in de 

leidingsploeg omdat ze haar droom aan 

het najagen was in Amerika. Ze nam de 

tippers twee jaar onder haar hoede en 

wist als geen ander hoe deze meisjes te 

amuseren met haar enthousiasme en 

leuke spelideeën. Ook binnen de 

leidingsploeg wist ze goed haar mannetje te staan en kon ze als 

geen ander een groep naar haar laten luisteren. Merci voor 

alles wat ge gedaan hebt! Heel veel succes met alle bangelijke 

engagementen en avonturen dat ge nog gaat aangaan!  

De wereld ligt voor u open! Xxx 

Mara 

 

Oscar 

Het is een raar gevoel om iemand uit de 

Chiro te zien gaan waarmee je zo veel 

herinneringen deelt en ik wil zo veel 

vertellen in dit tekstje, maar ik denk niet 

dat dat een slim idee is. Met jouw vertrek 

verliezen we een leider die elke zondag 

klaarstond voor zijn leden met de tofste 

spelletjes. We verliezen een leider waar 

leden naar opkeken en een leider om ‘u’ 



tegen te zeggen. Nadat ik bijna een traantje had gelaten bij het 

schrijven van het bovenstaande, wil ik zeker ook nog 

benadrukken dat ik u een ongelooflijke dwaas vind (zelfs na 

honderden overtuigingspogingen) om na 2 leidingsjaren al te 

stoppen. Eigenlijk was dit een heel blokje tekst om te zeggen 

dat we u heel erg gaan missen.  

May we meet again! 

Monchy x 

 

Marie 

Marie, wat een fijne jaren hebben wij 

samen achter de rug. Ik zou een heleboel 

verhalen kunnen ophalen vanop de lagere 

school of buiten de Chiro, maar daar 

draait het hier niet  rond. De afgelopen 

vier jaar was je een geweldige leidster, 

zorgzaam en begaand met de leden, hard 

werkend en ijverig in je werkgroepen. 

Wanneer jij iets deed, deed je het altijd 

goed! Wat ga ik die knuffels en momenten van elkaar steunen 

enorm hard missen. Met jou gaat er ook een stukje van mezelf 

uit de Chiro. Geniet van de vele vrije tijd die je nu terug krijgt, 

al ben ik zeker dat je het jezelf al weer goed druk gemaakt heb 

:) Al het beste gewenst en tot op de volgende spelletjesavond!  

Dikke knuffel! 

Brecht 



 

Sam 

Woorden schieten tekort om jou als 

leidster te omschrijven. Als 

medekampverantwoordelijke heb ik je 

enorme motivatie en toewijding aan de 

Chiro in levende lijven kunnen zien. Met 

jou in het team wist ik dat het wel goed 

ging komen, welke uitdagingen dat ze ook 

op ons af stuurde. Tegelijk was je ook een 

enorm zorgzame leidster waar leden 

steeds bij terecht konden voor een 

luisterend oor of een troostende knuffel. Het was een moeilijke 

keuze voor jou om te stoppen, je hart ligt nog heel hard bij de 

Chiro. Een wijze man zei ooit: sterren komen, sterren gaan. 

Daar ben jij het levende bewijs van! Geniet van die eerste vrije 

zondagen en als je eens weemoedig terugdenkt aan de 

voorgaande jaren, weet dan dat je het geweldig gedaan hebt!  

Brecht 

 

 

 

 

 

 

 



Eva 

Aan onze liefste Eef Iedereen wist 

wat jou dreef, ‘Zolang ik mijn aspi’s 

maar een zalig kamp geef’. Jouw 

aanstekelijke mooie lach, een 

zonnetje in huis, een prachtige 

chiroleidster, zijn maar een paar 

dingen die iedereen enorm zal 

missen. Jong of oud, ze kon het 

allemaal aan, maar voor haar aspi’s 

sprong ze altijd in de bres. Naast een 

mega goeie en bangelijk creatieve chiroleidster, was Eva ook 

een geweldige vriendin. Ik raakte pas ECHT met haar bevriend 

toen ik zelf in mijn tweede jaar leiding zat, en plots leek het 

alsof ik ze al jaren kende. Was ik bedroefd, dan toonde ze een 

random kattenvideo en ik was weer content. Ik kan een bijbel 

schrijven over ons Eva, maar het belangrijkste wat ik haar wil 

zeggen is dat iedereen haar en de moeite die ze in de chiro stak 

enorm apprecieert. Onze allerliefste Eva, was je nog maar een 

jaartje gebleven, want nog niet zo lang geleden vond ik in jou 

een vriendin voor het leven. Met een lach, maar ook met een 

traan, moeten wij jou nu laten gaan. Love you <3. 

Luna 

 

 

 

 



Heleen 

Na twee jaar het beste van zichzelf te 

hebben gegeven moeten we nu ook 

afscheid nemen van Heleen. Ze gaat 

namelijk een nieuw avontuur tegemoet 

op erasmus in italië. Haar droge humor 

en originele spelletjes zullen hard gemist 

worden zowel bij de leden als bij de 

leiding. Veel succes in italië, caio! 

Lotte B 

 

Tim 

Het is met gemengde gevoelens dat we 

afscheid nemen van jou na vijf 

onvergetelijke leidingsjaren in de Chiro. 

Jouw toewijding, passie en leiderschap 

hebben een diepe indruk op ons 

achtergelaten en hebben de Chiro-

ervaring van velen van ons getekend. Je 

vertrekt nu om nieuwe uitdagingen aan 

te gaan, maar weet dat je altijd een 

speciaal plekje zult hebben in ons 

Chirohart. We koesteren de tijden die we samen gedeeld 

hebben. Veel succes in het volgende, iets volwassener, 

hoofdstuk van je leven. Bedankt voor de prachtige 5 jaar! 

We zien je graag! 



De zware kisten zullen nooit meer hetzelfde aanvoelen zonder 

jou aan de andere kant. 

Viktor 

 

Kirsten 

Met heel veel pijn in het hart nemen we 

afscheid van Kirsten. Je was een harde 

werker, een geweldige vriendin, een 

creatieve ziel, een leiding om u tegen te 

zeggen maar vooral iemand met een enorm 

groot chirohart. Geen enkele uitdaging ging 

je uit de weg! Aan jong en oud leiding 

geven, alles kon je en alle leden vonden je 

geweldig! Ik ben enorm dankbaar dat ik mijn eerste 

leidingsjaar samen met jou heb mogen inzetten en voor alles 

dat ik van jou heb mogen leren.  Kortom, dikke merci lieve 

Kirsten! Geniet van de extra vrije tijd en tot snel bij een wijntje 

(of twee, drie, vier….). 

Fleur 

 

 

 

 

 

 



Nieuwe garde 

Kobe 

Ik zit al 13 jaar in de Chiro 

Ik geef leiding aan: De Rakkers 

Leukste chiromoment: Leefweek 

met de aspi’s 

Chiroliedje waar ik altijd luidkeels 

mee meezing: De Poes van Tante 

Loes 

Als je voor de rest van je leven nog 

maar één gerecht zou mogen eten, welk gerecht zou dat dan 

zijn?: Vol-au-vent met frietjes en keiveel mayonaise 

Wat is jouw guilty plessure?: Hallo K3 kijken 

Wat zou je zeker naar een onbewoond eiland?: Een goed bed 

Chiro is: een ervaring om nooit te vergeten 

 

Yaro  

Ik zit al 7 jaar in de Chiro 

Ik geef leiding aan: de Mini’s 

Leukste chiromoment: Mijn laatste 

kampvuur als Aspi 

Chiroliedje waar ik altijd luidkeels mee 

meezing: De Poes van Tante Loes 



Als je voor de rest van je leven nog maar één gerecht zou 

mogen eten, welk gerecht zou dat dan zijn?: Stoofvlees met 

frieten 

Wat is jouw guilty plessure?: Feesten met mijn vrienden 

Wat zou je zeker naar een onbewoond eiland? Een tent 

Chiro is: elke zondag samen zijn met mijn beste vrienden 

 

Tuur 

Ik zit al 12 jaar in de Chiro 

Ik geef leiding aan: Speelclub Jongens 

Leukste chiromoment: 2-daagse op 

kamp 

Chiroliedje waar ik altijd luidkeels 

mee meezing: 10 pond bananen  

Als je voor de rest van je leven nog 

maar één gerecht zou mogen eten, 

welk gerecht zou dat dan zijn?: Pizza 

Wat is jouw guilty pleasure?: Elke dag chocolade eten 

Wat zou je zeker naar een onbewoond eiland? Een slaapzak 

Chiro is: mooie momenten met je vrienden beleven 

 

 



Freek 

Ik zit al 12 jaar in de Chiro 

Ik geef leiding aan: De Speelclub 

Jongens 

Leukste chiromoment: Het 

kampvuur aansteken 

Chiroliedje waar ik altijd luidkeels 

mee meezing: Sunshine Mountain 

Als je voor de rest van je leven nog maar één gerecht zou 

mogen eten, welk gerecht zou dat dan zijn?: Lasagne 

Wat is jouw guilty pleasure?: Luisteren naar Tevezz in de 

fitness 

Wat zou je zeker naar een onbewoond eiland? Een goede 

vriend  

Chiro is: een groepsverband 

 

Fan 

Ik zit al 9 jaar in de Chiro 

Ik geef leiding aan: Rakkers  

Leukste chiromoment: Chirokamp en 

gewoon samen zijn met heel goede 

vrienden 

Chiroliedje waar ik altijd luidkeels mee 

meezing: Sunshine Mountain 



Als je voor de rest van je leven nog maar één gerecht zou 

mogen eten, welk gerecht zou dat dan zijn?: Sushi 

Wat is jouw guilty pleasure?: Mee-eters uitknijpen geeft een 

satisfying gevoel, maar geeft ook wel een vies gevoel ☺ 

Wat zou je zeker naar een onbewoond eiland? Een mes 

Chiro is: vrienden maken voor het leven 

 

 

Siel 

Ik zit al 11 jaar in de Chiro 

Ik geef leiding aan: de Kwiks 

Leukste chiromoment: Slapen in een 

koeienstal op tweedaagse 

Chiroliedje waar ik altijd luidkeels 

mee meezing: Aan de oevers van de 

Dijle 

Als je voor de rest van je leven nog 

maar één gerecht zou mogen eten, welk gerecht zou dat dan 

zijn?: Lasagne 

Wat is jouw guilty pleasure?: De serie W817 kijken 

Wat zou je zeker naar een onbewoond eiland? 

Mondharmonica 

Chiro is: geweldig plezant 

 



 

 

 

Mariken 

Ik zit al 12 jaar in de Chiro (eigenlijk 

13, want ik heb een jaartje in de Chiro 

van Boortmeerbeek gezeten) 

Ik geef leiding aan: de Tippers 

Leukste chiromoment: Paintballen 

met de Aspi’s 

Chiroliedje waar ik altijd luidkeels mee 

meezing: Het bivaklied 

Als je voor de rest van je leven nog maar één gerecht zou 

mogen eten, welk gerecht zou dat dan zijn?: Pasta Pesto 

Wat is jouw guilty plessure?: Zoute chips met appelmoes 

eten 

Wat zou je zeker naar een onbewoond eiland?: Een zakmes 

Chiro is:  elke zondag je grenzen verleggen 

 

Sam 

Ik zit al 12 jaar in de Chiro 

Ik geef leiding aan: De inimini’s 

Leukste chiromoment: De prijs van de best verkleedde 

topper op kampfuif winnen 



Chiroliedje waar ik altijd luidkeels 

mee meezing: Sunshine Mountain 

Als je voor de rest van je leven nog 

maar één gerecht zou mogen eten, 

welk gerecht zou dat dan zijn?: Geen 

spaghetti 

Wat is jouw guilty plessure?: Domme 

dingen doen 

Wat zou je zeker naar een 

onbewoond eiland?: Een praatstok 

Chiro is: om nooit te vergeten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jaarthema: ‘Daar zit muziek in!’ 

Waarom ‘daar zit muziek in!’?  

Muziek is meer dan een papier waarop noten staan, net als de 

Chiro. De Chiro bestaat uit enorm veel aspecten maar al die 

zaken samen geven het 

speciale gevoel dat voor 

onze Chirosymfonie zorgt. 

De Chiro is meer dan de 

som van de delen. In een 

Chirogroep zijn er zoveel 

verschillende persoonlijkheden maar met heel de Chiro samen 

klinken we als één stem. 

 

Het jaarthema ‘muziek’ heeft ook een speciale betekenis. 

Muziek is op elk moment aanwezig, of het nu slechte of goede 

momenten zijn en om emoties te versterken of net te sussen. 

Zo hopen we dat de Chiro ook een plek is waar er plaats is voor 

elk gevoel en waar de Chiro steun en plezier kan bieden op 

zowel goede als slechte dagen.  

 

Verder is muziek op zich ook iets dat niet kan ontbreken op de 

Chiro. We zingen ‘bikkebikkebik’ voor het eten en we zingen 

ons in slaap met het avondlied. Op de Chiro staan we op met 

muziek en gaan we ermee slapen. Wat is er beter dan samen 

rond het kampvuur zitten met een gitaar? Muziek brengt ons 

allemaal dichter bij mekaar net zoals de Chiro ook dit jaar 

hopelijk weer iedereen bij mekaar brengt. 



Chiroscoop 

 

RAM 

Ram, durf bij de start van dit nieuwe Chirojaar 

eens wat nieuwe dingen uit te proberen! Probeer 

eens contact te leggen met groepsgenootjes waar je nog niet 

veel mee hebt gebabbeld. Wie weet worden het dit jaar je 

nieuwe beste vriendjes? 

 

 

STIER  

Stier, deze maand staat in teken van persoonlijke 

groei. Niet elk moment in persoonlijke groei is 

makkelijk maar probeer je tijd te nemen en niet te streng te 

zijn voor jezelf. Na regen komt zonneschijn. 

 

 

TWEELING  

Tweeling, jij bent deze maand een echte 

vertrouwenspersoon! Er zullen dit jaar weer heel 

wat nieuwe leden naar de Chiro komen en jij 

ontvangt hen met open armen. Ze krijgen steun uit jou en jij 

wederom weer uit hen want je kan iets goed doen voor de 

Chiro. 



 

 

KREEFT  

Gefeliciteerd kreeft, jij gaat dit Chirojaar weer 

meer plezier halen uit de Chiro. Afgelopen jaar 

had je wat downmomentjes maar dit jaar wordt 

écht jouw jaar. Iedereen accepteert en apprecieert je zoals je 

bent, laat jezelf gaan! 

 

 

LEEUW 

Leeuw, Jij zal deze maand een nieuwe wijze les 

leren. Vergeet nooit dat uit elke mindere situatie, 

iets moois kan ontstaan. Neem rustig de tijd om even na te 

denken en alles op een rijtje te zetten. 

 

 

MAAGD 

Maagd, jij wordt deze maand herenigd met iets of 

iemand die je al lange tijd niet meer hebt gezien. 

Een oude vriend? Een oude hobby? Stel je vooral open en laat 

alles op je afkomen! 

 



 

WEEGSCHAAL 

Als weegschaal is het deze maand belangrijk dat je 

ook aan andere denkt. Je hebt een fantastische 

zomer achter de rug waar je enorm veel geluk uit hebt 

gehaald. Probeer dat geluk ook door te geven aan anderen, zo 

word je zelf gelukkiger én maak je andere gelukkig. Twee 

vliegen in één klap. 

 

SCHORPIOEN 

De schorpioen krijgt deze maand kriebeltjes in 

de buik. Een nieuwe Chirocrush? Durf vooral je 

kans te wagen, wie weet voelt die persoon wel hetzelfde voor 

jou. Een nee heb je, een ja kan je krijgen.  

 

BOOGSCHUTTER 

Boogschutter, deze maand is voor jou een 

‘initiatiefmaand’. Durf dingen voor te stellen en 

zelf de leiding te nemen. Je zal zien dat het door je 

Chirovriendjes zeker geapprecieerd zal worden! 

 

STEENBOK 

Steenbok, deze maand barst jij van de nieuwe 

ideeën. Je nieuwe ingevingen worden ook hard 

geapprecieerd door anderen. Het kan je mooie nieuwe 

kansen opleveren dus laat je vooral gaan! 



 

WATERMAN 

Waterman, jouw maand staat in teken van succes. 

Succes kan je bereiken op verschillende vlakken, 

vul dit voor jezelf in en kijk hoe je jouw doelen kan bereiken. 

 

 

VIS 

Vis, dit Chirojaar is voor jouw een belangrijk jaar. 

Je zal veel nieuwe dingen leren waarbij je soms 

even een moeilijk momentje zal hebben maar 

jouw Chirovrienden trekken je altijd uit de put en je wordt er 

alleen maar beter van. Je kan niet groeien zonder af en toe 

eens op je bek te gaan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spelletjeshoek 

Vind jij alle verborgen Chirowoorden in deze woordzoeker? 

Op het einde van de spelletjeshoek kan je de oplossing vinden 

maar niet op voorhand spieken hé!      

 

 

 



 

 

Help! Een Mini is zijn vieruurtje kwijtgespeeld in het 

minilokaal…Help jij de mini zoeken naar haar appel? 

 

 

 

 

 

 



Heb je de woordzoeker eerlijk opgelost? Dan is hier de 

oplossing om te kijken of je het juist had of om stiekem de 

antwoorden gewoon af te lezen    . 

 

 

 

 

 

 



Gegevens leiding 

Ini-mini’s 

Leiding.iniminis@chiromuizen.be  

 

Mini’s 

leiding.minis@chiromuizen.be 

 

Speelclub meisjes 

leiding.speelclubmeisjes@chiromuizen.be  

 

Speelclub jongens 

leiding.speelclubjongens@chiromuizen.be  

 

Kwiks 

leiding.kwiks@chiromuizen.be  

 

Rakkers 

leiding.rakkers@chiromuizen.be  

 

Tippers 

leiding.tippers@chiromuizen.be  

mailto:Leiding.iniminis@chiromuizen.be
mailto:leiding.minis@chiromuizen.be
mailto:leiding.speelclubmeisjes@chiromuizen.be
mailto:leiding.speelclubjongens@chiromuizen.be
mailto:leiding.kwiks@chiromuizen.be
mailto:leiding.rakkers@chiromuizen.be
mailto:leiding.tippers@chiromuizen.be


Toppers 

leiding.toppers@chiromuizen.be  

 

Tiptiens 

leiding.tiptiens@chiromuizen.be  

 

Kerels 

leiding.kerels@chiromuizen.be  

 

Aspi meisjes 

leiding.aspimeisjes@chiromuizen.be  

 

Aspi jongens 

leiding.aspijongens@chiromuizen.be  

 

Groepsleiding 

Brecht Velghe 

Mara De Vadder 

Jori Verschueren 

groepsleiding@chiromuizen.be  

 

 

mailto:leiding.toppers@chiromuizen.be
mailto:leiding.tiptiens@chiromuizen.be
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Veebees 

Joke Kellens joke.kellens@chiromuizen.be 0472 53 34 06 

Bram Van Eupen bram.vaneupen@chiromuizen.be 0479 60 87 

81 

Lisa Clynhens lisa.clynhens@chiromuizen.be 0477 30 29 09 

mailto:joke.kellens@chiromuizen.be
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mailto:lisa.clynhens@chiromuizen.be

