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Voorwoord 

 
Hey ouders, leden en sympathisanten! 

 

 
Het Chirojaar is weer begonnen! Na al dat wachten openen de 

poorten van Heerweg 8 weer en kunnen we ons terug op 

zondag rot amuseren. Het is terug tijd voor een Chirojaar 

boordevol plezier, ambiance en genot. We starten echter zoals 

elk jaar met onze fantastische Wielevelder: jullie favoriete 

Chirokrant! 

 

 
Op de volgende pagina's ontdek je alle belangrijke data, nemen 

we afscheid van onze oud-leiding en stellen we met trots de 

nieuwe leiding voor. Natuurlijk vind je ook de contactgegevens 

van de leiding die dit jaar klaar staat voor jullie kinderen. En als 

kers op de taart: de Chiroscoop! Ontdek wat de sterren dit jaar 

voor jou in petto hebben, helemaal op maat van Chiro Muizen! 

Dus zet die data in je agenda, zwaai even naar de vertrekkers, 

verwelkom de nieuwe gezichten en duik met ons in het nieuwe 

chirojaar! 

 
 

Veel leesplezier! 



 
 

In ’t verschiet 

 
11 Oktober Dia avond 

25 Oktober Kuisdag 

30 November Christus Koning 

7 December Spaghettidag 

22 februari Krokusmaaltijd 

24 April – 27 April  51ste editie Breugelfeesten 

2 Augustus – 12 Augustus Chirokamp 2025 

 
Deze kalender kan u steeds terugvinden op onze website: 

www.chiromuizen.be , net zoals inschrijvingsformulieren, 

brieven met meer informatie en het programma op zondag. Ook 

in onze Facebookgroep kan u steeds terecht voor het laatste 

nieuws, deze kan u vinden onder volgende link: 

https://www.facebook.com/groups/14792153723 of door 

simpelweg ‘chiro muizen’ in het zoekveld van Facebook te 

typen. 

http://www.chiromuizen.be/
https://www.facebook.com/groups/14792153723


 
 

Praktische Info 
Lidgeld 

Zij (van 6 tot 18 jaar) die hun eerste Chirostapjes willen zetten, 

maar nog niet helemaal overtuigd zijn van hoe leuk de Chiro wel 

niet is, mogen drie zondagen komen proberen alvorens lidgeld te 

betalen. Dat lidgeld bedraagt dit jaar €45. Inschrijven gebeurt 

zoals steeds online en kan via https://inschrijven.chiromuizen.be. 

We gebruiken – net als vorige jaren – opnieuw Stamhoofd voor 

de (her)inschrijvingen. Ouders die hier al een account op hebben 

aangemaakt, kunnen eenvoudigweg herinschrijven door in te 

loggen, de gegevens te controleren en de nieuwe groep van hun 

kind aan te duiden. Nieuwe Chiro-ouders zullen eerst een 

account moeten aanmaken. 

Ledenstop 

Jammer genoeg zijn we ook dit jaar genoodzaakt een ledenstop 

in te voeren door de enorme toestroom van afgelopen jaren. 

Concreet betekent dit dat we bij de Ini-mini’s, Mini’s, Speelclub 

Meisjes en Speelclub Jongens met een maximum aantal leden 

werken. Natuurlijk vinden wij dit zelf ook jammer, maar om alle 

leden de aandacht te kunnen geven die ze verdienen en die we 

hen willen geven, kunnen we niet anders. Voor de overige 

groepen is er géén ledenstop! Om eventuele leden op de 

wachtlijsten toch een kans te geven naar de Chiro te komen, 

zullen we tijdens het jaar de aanwezigheid van de leden 

evalueren. We verwachten dat elk ingeschreven lid minstens 

50% van de zondagen aanwezig is. Enkel in overleg met de 

leiding kan van deze regel afgeweken worden (bv. voor kinderen 

die elke week bij een andere ouder zijn). 



 
 

De Chiro-uren 

Vanaf zondag 5 oktober gelden volgende uren: 

 

Ini-Mini’s   1e leerjaar    14u00 – 17u00 

Mini’s   2e leerjaar    14u00 – 17u00 

Speelclub   3e & 4e leerjaar   14u00 – 17u00 

Rakwi’s   5e & 6e leerjaar   14u00 – 18u00 

 

Tito’s   1e & 2e middelbaar  14u00 – 18u00 

Keti’s   3e & 4e middelbaar  14u00 – 18u00 

Aspi’s   5e & 6e middelbaar  14u00 – 18u00 
 
 

 
Trooper 

Oh ja: en ook nog dit.  

Ook dit jaar gebruiken wij https://trooper.be/chiromuizen om 

een extra centje te verdienen voor de Chiro! Jullie kunnen ons 

allemaal steunen zonder een extra euro online uit te geven! 

Door te surfen via de link hierboven is het zwaarste werk al 

gebeurd! Op deze pagina staat een waslijst aan links naar 

webshops (bv. Decathlon, Coolblue, Booking.com, bol.com, 

…). Als je via die links naar de webshop surft, weet de shop al 

dat je ons wil steunen. Zij storten dan een deel van de prijs van 

de bestelling door naar ons! 

 
 

https://trooper.be/chiromuizen


 
 

Chiro da’s lekker 
Ook dit jaar hebben we een nieuw jaarthema. Het jaarthema 

van werkjaar 2025-2026 is: ‘Chiro, da’s lekker’! Dit jaarthema 

staat in teken van Chiro en eten want samen eten in de 

Chiro brengt ons samen! Denk hierbij aan gezellig samen 

koken voor een vergadering met de leidingsploeg, een ribbel 

dat uitkijkt naar het vieruurtje, de aspi’s die samen koken op 

hun leefweek of die vijfde maaltijd op kamp waar je even kan 

uit te blazen en ventileren over je dag. Welke maaltijd of welk 

moment het ook is, het brengt je leden en leiding van je groep 

samen op een ontspannende manier. 

De jaarthema-figuurtjes 
 

Ontmoet Eidward en Mireille, de twee eitjes die op de 

opnaaier staan en die jullie doorheen het jaar nog wel eens 

zullen tegenkomen op onze sociale media. Ze zijn al lang 

beste vrienden en koken graag samen! Ze zien er langs de 

buitenkant misschien verschillend uit, maar langs de 

binnenkant zijn ze gelijk.  Ze staan voor plezier maken, 

gezellig samen zijn en staan altijd klaar om iets lekkers te 

eten!



 
 

Recap Bonnerue 
Ini-Mini’s 

18 zotte Inimini’s zaten zeven 

zotte zalige zwoele zomerdagen 

zorgeloos te genieten van hun 

allereerste Chirokamp. Een 

eerst treffen met wat voor velen 

nog een groot onderdeel van 

hun verdere jeugd zal zijn. Een 

eerste indruk van hoe Chiro 

Muizen op kamp gaat. Een 

eerste keer met 18 waanzinnig toffe kindjes in een grote tent slapen. Een 

eerste maal wassen met biologisch afbreekbare zeep in de westelijke tak 

van de Ourthe. Een eerste themadag als sprookjeshelden en -heldinnen 

de bloemetjes buiten zetten als levensechte Pinokkio’s, prinsessen en 

Robin Hoods. Een eerste trektocht met een traditionele overdaad aan 

gekocht snoep en bezoek aan een speeltuin die spel en plezier roept. 

Een eerste PX om nog eeuwig aan terug te denken en te vertellen aan 

hun niet-Chirovriendjes. Een eerste ontmoeting met Chirokamp, een 

eerste ervaring om nooit te vergeten.  

 

Liefs, Jullie allertrotste en allervrolijkste inimini-leiding  

Finn, Harte, Jade, Jarne, Mesbah & Niels 

  



 
 

Mini’s 
    Slecht nieuws voor de Mini’s op  
      kamp! We hoorden ’s ochtends op  
      de radio dat een boze zakenman  
    een fabriek opende aan de rand van  
   het oerwoud. Dat konden we  
   natuurlijk niet laten gebeuren. 

Door gedurende de hele dag goed 
te luisteren naar de radio konden 
we de fabriek uiteindelijk saboteren. 
Gelukkig maar... We zorgden dat de  

machines stuk gingen, de poort niet 
meer open geraakte en de politie de 

zakenman kon oppakken. Eens we de fabriek gered hadden, was het tijd 
om de jungle te verkennen. Door een heus jungle-trainingskamp werden 
de Mini’s opgeleid tot echte junglehelden. Rivieren oversteken of tussen 
lianen kruipen heeft sinds dit kamp geen geheimen meer voor de Mini’s! 
Met een echte junglediploma op zak konden ze tevreden richting huis 
keren! 

Speelclub Meisjes 

De speelclub meisjes trokken 

vandaag helemaal het Lion King- 

thema in en stonden samen klaar 

voor een prachtige groepsfoto. 

Met hun dierenpakken zagen ze 

eruit alsof ze recht uit de savanne 

kwamen, van stoere leeuwen tot 

grappige zebra’s en olifanten. Het 

grasveld veranderde even in het decor van de Afrikaanse vlakte waar 

Simba en zijn vrienden wonen. Iedereen deed zijn best om er geweldig uit 

te zien en dat straalde ook echt af op de foto. De meisjes poseerden met 

hun klauwen en brulgezichten en lieten zien hoeveel plezier ze samen 

hebben. Hun enthousiasme en verbondenheid maakten dit moment extra 

bijzonder. Het leek wel een vrolijke scène recht uit de Lion King-film. Maar 

dit was nog maar het begin van hun avontuur, want na de foto stond er 

nog iets heel leuks te wachten. De speelclub meisjes maakten zich klaar 

om samen naar de grote fuif te trekken. Daar konden ze hun energie 

helemaal kwijt en het feest verderzetten, helemaal in Lion King-stijl. 



 
 

 

Speelclub Jongens 

Onze speelclubjongens 

hebben zich dit kamp in 

Bonnerue geen seconde 

verveeld! Ze stonden elke 

dag opnieuw te popelen om 

met volle energie aan het 

volgende avontuur te 

beginnen. Een van de 

hoogtepunten was  

blaaspijp- stratego in het bos. Met de handgemaakte pijltjes werd het 

mogelijk om verbazend ver en accuraat te schieten, en dat leverde heel 

wat spannende duels op. Ook de Hunger Games waren een groot 

succes, verspreid over het terrein lagen speciale kaartjes verstopt die ze 

konden gebruiken om het tegen elkaar op te nemen, tot er nog maar 

één echte winnaar overbleef. Verder brachten we zelfs hun favoriete 

videogame tot leven. De jongens streden de hele namiddag tegen 

elkaar om zoveel mogelijk trofeeën te verzamelen. Hierbij verdiende 

iedereen een leuk aandenken om mee naar huis te nemen. Terwijl de 

winnaars een net iets groter aandenken kregen, was iedereen toch 

super blij met de prijs die ze kregen. Met al die belevenissen en mooie 

prijzen zijn wij er als leiding zeker van dat dit kamp er eentje is dat onze 

speelclubjongens nooit zullen vergeten! 

  



 
 

Kwiks 

Wat hebben we plezier gemaakt op 

kamp! We hebben ons overduidelijk 

geamuseerd. Laten we even een 

kleine “recap” houden over onze 

geweldige 10 dagen. Onze leden 

kwamen zondag aan. We zagen al 

direct dat het echte babbelkousen 

waren, maar wel op een aangename 

    manier. Tijdens kookavond hebben 

we een nachotafel gemaakt. Dit was een groot succes! Toch waren onze 

ogen groter dan onze maag, want andere groepen konden er ook nog 

van eten. De dag erna hebben we maar liefst 18 km gestapt tijdens onze 

trektocht, en ondanks de blaren bleef de sfeer optimaal. Na de trektocht 

stond de schriktocht op de planning, die was spannend en onvergetelijk! 

We hebben ook nog genoten van ons spa-dagje en tal van andere 

activiteiten. Toen kwam het kamp al stilletjesaan ten einde… Toch 

maakten we met al ons enthousiasme een mooi dansje voor tijdens het 

kampvuur. Dit viel zeker in de smaak! Het was een fantastische tijd vol 

vriendschap, plezier en onvergetelijke momenten!  

Veel liefs, Nell en Marie 

 

Rakkers 

 

 

 
Het was een leuk kamp met een 

verrassende groep. Heb veel 

bijgeleerd als leider, maar ook als 

persoon. Een zeer aangename 

groep, die actief deelnam aan de 

activiteiten. Ook leuk om te zien 

hoe de groep zich aan elkaar 

gehecht heeft. Een geslaagd 2de 

kamp als leider zal ik niet rap 

vergeten.  

Groetjes Fan, Freek en Robin



 
 

Tippers 

Onze tippers in Bonnerue 

trapten het kamp meteen af met 

onze themadag: survival; 

modder, takken en véél lachen. 

Vanaf dag één wisten we dat dit 

kamp allesbehalve saai zou 

worden. Elke nacht kropen we 

samen in onze gezellige tenten, 

al bleek slapen soms een hele 

opdracht dankzij de luide toppers . Tijdens de trektocht hebben we ons 

sportiefste beentje voorgezet… of vooral onze roddelskills aangescherpt. 

Uiteraard mochten de snoepjes onderweg niet ontbreken, want zonder 

suiker geen tippers-energie. De TurboTipper Tabletten hebben hun werk 

niet altijd even goed gedaan, want snel doordoen in de ochtend was een 

hele uitdaging. Ook de ultra mega pomp was nodig, want die 

luchtmatrassen bleven maar niet opgeblazen. Tussen het spelplezier, de 

eindeloze babbels en het vele gelach door, groeiden we steeds dichter 

naar elkaar toe. Conclusie: survivallen, roddelen en zachtjes klagen over 

toppers; dat kunnen wij als de besten! Het werd een kamp vol 

herinneringen die we niet snel zullen vergeten, met een bangelijk leuk en 

warme groep die Bonnerue voor altijd een stukje tippergeschiedenis gaf. 
 

 
  



 
 

Toppers 
 

 

 

 
De toppers begonnen het kamp 

als volwaardige bouwvakkers 

met het bouwen van een mooiere 

shelter dan de aspiranten. Enkele 

dagen later gingen ze op 

dropping. Eén groepje vond dit 

zo leuk, dat ze zelfs bereid waren 

het avondeten een uur op te 

schuiven om nog wat langer van 

de dropping te kunnen genieten. Doorheen het kamp gedroegen de 

toppers zich als good boys. Ze smeerden elkaars rug in, en sliepen 's 

nachts als roosjes. De leiding zal hun missen. 

 

Tip-10’s 

Het kamp ligt ondertussen al even 

achter ons maar het was er wel 

eentje om nooit te vergeten. We 

startten het kamp met een zware 

fietstocht waarbij de st. Hubert 

toch wel het hoogte of voor 

sommige het dieptepunt was. We 

gingen snel verder met onze 

thema dag waarbij iedereen onderdeel was van z’n eigen duo. De duo’s 

waren gelukkig van korte duur want al snel zag ik hoe de tiptiens open 

bloeiden en ontstond er een hechte groep. Dit zorgde ervoor dat de 

knotsgekker activiteiten alleen maar leuker werden. Zo gleden we van de 

bruine zeep, rolden we van de berg in een pak vol ballonnen, gingen we 

op zoek naar de verraders en maakten we onze eigen lekkere poké 

bowls. Dit kamp legde we ook heel wat kilometers af op de dropping en 

de tweedaagse. Gelukkige maakte de heerlijke pizza’s, op de 

speelplaats van de school waar we sliepen, alles beter. Kortom het was 

een kamp vol herinneringen die we niet snel zullen vergeten. 



 
 

Kerels 
 

 
Wat een kamp, wat een kamp, hoe 

kunnen we dit nu ooit beschrijven… Het 

eerste wat in ons opkomt: te weinig 

woorden om dit fantastische kamp te 

vertellen. Het begon allemaal met een 

fietstocht van 2 vingers in de neus, want 

ja de Saint Hubert is toch maar een heuveltje? Erna bouwden de kerels 

een fort van balken, touw, bash en een paar piketten: meer hadden ze 

toch niet nodig! De activiteiten waren weer zeer gevarieerd, van bootje 

varen op de wildste rivier van het land tot de hoogste bergtoppen 

bereiken. Op tweedaagse haalden ze hun beste Frans boven voor een 

slaapplek, en amai wij konden de kerels zelfs niet verstaan, met succes. 

Ze vonden hierdoor een luxueuze garage om te slapen, waar zelfs een 

230V aansluiting was! ‘S avonds waren de kerels altijd hyperactief, maar 

overdag wouden ze wel heel de dag slapen. Gelukkig hadden ze nog 

genoeg energie om bij het kampvuur de beentjes los te gooien op de 

bangers van K3. Met hun eigen gemaakt choreo schitterde ze in het licht 

van het metershoge vuur. In de groep zitten er verschillende niveaus 

van kaartlezers. Maar ondanks dat zat er maar een tijdsverschil van 

3,5u tussen de eerste en laatste groep bij de dropping. Dit weerhield 

hun niet om te stralen strak in pak als echte gentleman in pak. Een pak 

zegt natuurlijk niets over de daden die ze verricht hebben, maar ze 

hebben bewezen dat kleren en daden voor hun hetzelfde zijn. Dit alles 

bracht hun met een onbeschrijfelijke ervaring terug in Muizen.  

Over en out, Kerelsleiding 24- 25 

  



 
 

Apiranten 

 En BAMMMMM….. de px valt. 

Een uur voor het kampvuur 

kan beginnen valt de PX. 

Datgene valt waarrond 

heel de avond draait. Een 

ontrustende blik op de die 

gevallen PX verandert in 

een hoopvolle blik want hij 

was niet kapot! Dan begon 

de herres, 32 aspiranten en 

een paar helpende leiding 

zetten in een recordtijd drie PX’en recht en maken ze klaar voor een 

kampvuur. En dan een paar uur later was het tijd voor het moment 

suprême van de dag, het moment waarop de aspiranten de PX in brand 

mogen steken, het moment waarvoor een deel een einde komt aan hun tijd 

als lid. Een dag vol emoties wat uitdraaide op één van de allermooiste 

dagen van ons leven. Bedankt aspi’s om onze leden te zijn, bedankt om 

jullie te zijn, jullie waren geweldig!  

Liefs Yaro, Mara en Monchy 



 
 

Ciao, bye, au revoir 
Geike 

Geike!! Wat gaan we je toch missen! Je bent geweldig sociaal 

en lief, bedacht leuke spelen en zorgde voor een leuke sfeer en 

was bovenal een fantastische leiding voor haar leden, een 

luisterend oor en een echte aanwinst in ons team! Ik ken 

niemand dat zo kan lachen en zo vrolijk ingesteld is als jij! Ik 

kan je ook vertellen dat je ook een gemis gaat zijn op de 

dansvloer, hoe jij er altijd voor kon blijven gaan! Het mini lokaal 

gaat leger aanvoelen zonder jou, want jammer genoeg heeft 

Geike besloten dat ze dit jaar gaat stoppen. Onze vele 

pogingen om haar toch nog een jaartje langer in Chiro Muizen 

te houden hebben jammer genoeg niet gewerkt! Lieve Geike ik 

ben blij dat je toch een jaar leiding hebt gestaan en deel hebt uit 

gemaakt van ons fijne 

leidingsteam. We hebben dit jaar erg van je leidingstallent en je geweldig leuke 

persoonlijkheid kunnen genieten! Je stond altijd open voor een goed gesprek, toonde 

inzet en enthousiasme. Voor mij en voor ons zouden er nog vele jaren bij mogen 

komen, maar we zijn zeker dat we je nog wel zal zien passeren op de Chiro! Dan 

zullen we je terug met open armen ontvangen! Ik kan uit mezelf, de leiding en de 

leden spreken als ik zeg, dankjewel Geike voor dit fijne jaar. We gaan je ontzettend 

hard missen! dikke knuffel harte! 

Aida 

Na vijftien Chirojaren, waarvan vier onvergetelijke in de leiding, 

nemen we afscheid van onze allerliefste Aida. We zaten om het jaar 

samen met haar in de groep, dus we kennen haar intussen door en 

door, van haar legendarische bless, tot de diadeem-fase en natuurlijk 

de korte coupe die nu niet meer weg te denken is. Ze was een super 

geëngageerde leidster die altijd tijd vrijmaakte voor de chiro. Of ze 

nu aan de ini’s gaf of aan de tiptiens, geen groep ging ze uit de weg. 

Niet alleen bij de leden maar ook bij de leiding werd Aida heel graag 

gezien. Of het nu een potje flikkiebal, een goede babbel of een gek 

feestje was, Aida stond altijd paraat. Wij hadden de eer om in haar 

laatste jaar samen met haar leiding te geven. Het was een 

onvergetelijk jaar, en we hopen dat we haar een perfecte afsluiter 

hebben kunnen geven. Want een dreamteam is gewoon niet 

compleet zonder Aida. We gaan je ongelooflijk hard missen en, 

eerlijk, kanonnen lossen op de hudo en de vol-au-vent op kamp zal nooit meer 

hetzelfde zijn zonder jou erbij. Heel veel kusjes van je kapoenen, Lotte B en Fien xxx  



 
 

 

Amber 

Amber, na vijftien jaar in de Chiro te hebben gezeten 

komt er eind aan jouw tijd. We hebben samen twaalf 

jaar ongeveer in dezelfde groep gezeten en dan 

samen drie jaar in de leiding. In ons eerste jaar gaven 

we zelfs samen aan de ini’s, van die leidingsploeg 

blijf ik nu nog alleen over (hoe durven jullie?). Ik kijk 

met plezier terug op onze tijd in de Chiro en zeker op 

die twee fantastische Aspi jaren. Ik herinner ons nog 

de nachtdropping in ons tweede jaar die we zonder 

fouten door jouw (en mijn) kaartkunsten klaarden tot 

aan de tussenpost want daar nam je blessure de 

bovenhand. Hoe je echter het eerste deel volhield was een toonbeeld van het 

doorzettingsvermogen dat jou kenmerkt als zowel persoon als leidster. Ook zal ik 

nooit de leefweek vergeten die we samen organiseerden voor de leiding in ons 

tweede jaar leiding. Dat was er eentje om nooit te vergeten en waar ik vandaag de 

dag nog steeds complimenten over krijg. Remember onze Italiaanse avond met die 

pizzaoven…. heerlijk was dat. De leiding zal je missen maar zeker ook je leden van 

afgelopen jaren want het was geweldig om te zien hoe zij naar je opkeken. Dat we 

elkaar nog veel gaan zien op Chiro activiteiten en op avonden in Leuven twijfel ik 

niet. Amber, het ga je goed en tot snel! Greetz Monchy 

Sofie 

Lieve lieve Sofie, Een geboren leidster die altijd het beste 

voorheeft met iedereen. Iemand die niet vies was van een 

beetje sfeer en gezelligheid. Een VWV in hart en ziel en 

daarboven nog een TOP vriendin! Je hebt je de afgelopen 

5 jaar hard ingezet voor de Chiro maar zoals ze zeggen: 

”Aan alle mooie liedjes komt een einde.” Al kan ik je 

vertellen dat we allemaal nog wat langer naar jou liedje 

wilde luisteren. Sofie, we gaan je enthousiasme en 

vrolijkheid enorm missen want er is niemand zoals jij! Ik 

heb in mijn eerste jaar leiding enorm veer geleerd van jou 

als medeleiding en kan me geen betere leermeester 

voorstellen. De leden hebben enorm genoten van jou, je 

leuke creatieve spelletjes en je avontuurlijk karakter. 

Bedankt voor alle leuke jaren en geniet nog van het nieuwe 

hoofdstuk in de oud-leiding. See you soon! xxx Mariken 

 

 

 

 



 
 

Mesbah 
 

 

 

 
Beste Mesbah Je was, bent en zal een topper 

blijven om naar op te kijken. Over jouw leven tot nu 

toe kan een dikke roman geschreven worden, 

waarin de Chiro een omvangrijk hoofdstuk vormt. 

We kennen jou in dat hoofdstuk als een waanzinnig 

goed leider met een onuitputtelijk jeugdig 

enthousiasme (waar ik echt enorm jaloers ben:)) en 

met een aura van levensvreugde. Echt een genot en 

voorrecht om met jou leiding te hebben mogen 

geven! Helaas is jouw Chiroavontuur nu ten einde 

gekomen. Nu kan je je verder focussen op je werk 

met jouw OKAN-jongeren, en hopelijk belanden er 

nog vele van hen via jou en ons in onze Chiro!!! Om 

jou nog met een spreekwoord te omschrijven:  یوه 

 Nog onmetelijk veel succes verder in jouw leven gewenst, allerbeste ده صدقھ خبره مھربانھ

Mesbah!!! Liefs, Finn 

 

 

Viktor 

Yo Vikke, aka AcneBoy, aka Druiperke, aka legende van de 

leiding Man, ik weet echt nie hoe ik u moet bedanken. Ge 

waart er altijd en overal: bij elk spel, elke activiteit, elk 

kampvuur. Ge liet overal uw sporen achter, soms zichtbaar, 

soms wat subtiel, maar altijd grappig en onvergetelijk  

En uw “unieke balans”… ge weet wel, sommige dingen bij 

u waren gewoon nét iets groter of opvallender dan bij de 

rest, en da maakte alles gewoon nog grappiger. En dat 

rode lampje, serieus, hoe ge dat tevoorschijn haalde op het 

juiste moment om iedereen te laten lachen, dat vergeet ik 

nooit. En die andere momenten, laten we zeggen nét iets 

te natjes, maakten alles alleen maar nog leuker. Ge bracht lachen, plezier en energie 

overal. Uw grappen, uw stomiteiten en uw inzet maakten onze tijd bij de Chiro 

onvergetelijk. Thanks maat, ge blijft een onvergetelijke vriend en iemand waar ik altijd 

op kan rekenen  



 
 

Mathijs 
 

 

 

 
Mathijs, Rovers, Petit, Retit,…. en nog zo veel 

meer bijnamen die niet gescghikt zijn voor dit 

boekje xd. Man man man wat ga ik je missen, we 

zaten al sinds jong jaar om jaar in dezelfde groep 

en groeiden steeds dichter naar elkaar toe. Ik kan 

met trots zeggen dat jij één van mijn beste 

vrienden bent. Maar waarom ga je weg? Met wie 

zal ik nu de keukentent aflsuiten, in wie zijn bed 

zal ik gaan slapen als jij dat doet in de keukentent, 

met wie zijn moppen ga ik zo lachen als die van 

jou, met wie zal ik de fourage nu schuppen? Tja 

dont cry because its over but smile because it 

happened he. Naast dat ik je ga missen, zal je ook 

gemist worden door de andere leiding en door de leden. Als er een groot 

spel gemaakt moest worden stond jij daar altijd voor klaar. Denk maar 

aan al die complexe maar o zo leuke avondspellen of die gekke 

leidingsleefweek die jij afgelopen in elkaar stak. Mathijs, tot aan de 

andere kant! Greetz Monchy 

Joren 

De Joren, aka de Sjneus, Deze wandelende wiskundige 

algoritme rekende machine heeft altijd een antwoord op 

onderwerpen waar wij geen fluit van weten. Chatgpt, 

Gemini en Copilot kunnen niet op tegen Joren. Daarnaast 

was Joren ook een hele toffe leider die van elke zondag 

een spectaculaire zondag maakte, waar veel plezier, 

avontuur en "je brein laten werken" aan bod kwam. De 

leden en de leiding zullen je leiderschap missen. We 

moeten jammer genoeg afscheid nemen van onze 

persoonlijke AI, die na 4 prachtige jaren ons verlaat om nog 

meer tijd te spenderen aan het binnennemen van informatie 

zodat hij over x aantal jaar zijn eigen quantum computer de 

ruimte in kan schieten die de kracht van de onbekende gaat 

gebruiken om quantum algoritmes te gaan genereren, die 

machines beter gaan beveiligen tegen cyberaanvallen van 

binnen en buiten de planeet aarde. We willen onze Sjneus 

bedanken voor de 4 prachtige jaren als leiding en de jaren  

als lid gaan we ook nooit vergeten. Ge waart een topper! 

Lowie



 
 

 

Robin (zwob) 

 

 

Beste Zwobediedobbediedop, Wat een eer en plezier 

was het om samen met jou in de leiding te staan. Na 

lang twijfelen over een mogelijk zevende jaar, heb je 

uiteindelijk besloten om na zes fantastische en sterke 

jaren de fakkel door te geven. Met jouw vertrek laat je 

een gat achter in de leidingsploeg dat onmogelijk 

volledig gevuld kan worden. Jouw inzet, enthousiasme 

en vriendschap hebben de Chiro mee gemaakt tot wat 

ze nu is. Bedankt voor alles wat je gedaan hebt. We 

gaan je enorm missen, Zwob! 
 
 
 
 

 

Mara 
 

 

 
Dat iedereen grote fan is van Mara, dat weet ik al 

langer. Haar goedlachse zelf sloeg er elke keer in 

een lach op je gezicht te toveren. Dat is een talent 

dat niet velen gegeven is, maar zij had het. Bij 

Mara kon je zwanzen, lachen en onnozel doen, 

maar ook hulp vragen, uithuilen of ne keer goed 

zagen over wat-er-allemaal-wel-niet-tegenstak-in- 

het-leven-en-waarom-dat-het-einde-van-de-wereld- 

betekende. Vijf jaar lang heeft ze het beste van 

zichzelf gegeven voor de Chiro en voor haar 

vrienden. Vijf jaar lang is ze een leidster geweest 

om U tegen te zeggen en oh wat ben ik blij dat ik 

mezelf een ex-lid van Mara mag noemen. Liefste 

Mara, bedankt voor dat alles! We gaan je missen 

(ook al weet ik dat dit niet het einde is - alhoewel 

nu je in Bonheiden woont, is de Chiro wel een 

pakske verder ineens hè). 

xxx Kobe 



 
 

De nieuwe garde 
Louis 

 
 

 

Ik geef leiding aan de Speelclub Jongens 

Mijn leukste chiromoment was mijn 2daagse 

bij de Aspi’s 

Lievelingseten op kamp Pasta met zalm 

Bestelling in de Frituur Kleine friet, chicken 

nuggets, cheeseburger 

Het chiroliedje waarmee ik altijd luidkeels 

meezing You are gold 

Naar een onbewoond eiland zou ik veel 

eten meenemen 

Mijn droom als kind was om zo snel te zijn 

  als een cheeta

Chiro is samen plezier maken 

  



 
 

Kas 

Ik geef leiding aan de Mini’s 

Mijn leukste chiromoment 2daagse met de 

Aspiranten 

Lievelingseten op kamp Broccoli en zalm 

Bestelling in de Frituur een bicky burger, 

stoofvleessaus, kaaskroket 

Het chiroliedje waarmee ik altijd luidkeels 

meezing Gold 

Naar een onbewoond eiland zou ik oortjes en 

spotify premium meenemen 

Mijn droom als kind was om zelf een vliegtuig te besturen 

Chiro is herinneringen maken voor het leven, cameraderie, 

solidair zijn met anderen 
 

Angelina 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ik geef leiding aan de Mini’s 

Mijn leukste chiromoment was mijn 

tweede aspi kamp 

Lievelingseten op kamp Stoofvlees met 

frieten 

Bestelling in de Frituur chicken nuggets 

Het chiroliedje waarmee ik altijd 

luidkeels meezing Er is een nacht 

Naar een onbewoond eiland zou ik een 

zaklamp meenemen 

Mijn droom als kind was dokter te zijn 

Chiro is alles



 
 

Kayla 
 

Ik geef leiding aan de ini’s 

Mijn leukste chiromoment waren de 

kampen 

Lievelingseten op kamp Stoofvlees met 

frietjes 

Bestelling in de Frituur een boulet 

Het chiroliedje waarmee ik altijd luidkeels 

meezing De poes van tante Loes 

Naar een onbewoond eiland zou ik Fien 

meenemen 

Mijn droom als kind was om prinses te 
worden

Chiro is een plek waar je vriendschappen voor het leven maakt 
  



 
 

Axelle 

Ik geef leiding aan de kwiks. 

Mijn leukste chiromoment was toch wel 

het aansteken van de PX op het einde van 

het chirokamp! 

Lievelingseten op kamp Macaroniiiii 

Bestelling in de Frituur een bicky burger 

of chicken nuggets 

Het chiroliedje waarmee ik altijd 

luidkeels meezing is “Ik heb een rosse 

bomma”. 

Naar een onbewoond eiland zou ik een 

goede box met muziek meenemen en 

hopen dat de vissen in de zee mijn afspeellijst waarderen. 
 

Mijn droom als kind was om in een dierentuin te wonen, zodat 

ik elke dag kon wisselen van favoriete dier. 

Chiro is zweten, zingen en stinken, maar wel altijd lachen! 



 
 

Hanne 
 
Ik geef leiding aan de speelclub meisjes 

Mijn leukste chiromoment de PX 

aansteken 

Lievelingseten op kamp Pasta met 

broccoli en zalm 

Bestelling in de Frituur bamischijf 

Het chiroliedje waarmee ik altijd 

luidkeels meezing is de poes van tante 

Loes 

Naar een onbewoond eiland zou ik mijn 

saxofoon meenemen 

Mijn droom als kind was om prinses te 

worden 

Chiro is veel vrienden en herinneringen maken 

Fien 

Ik geef leiding aan de tippers 

Mijn leukste chiromoment de kampen 

Lievelingseten op kamp stoofvlees met 

frieten 

Bestelling in de Frituur vleeskroket 

Het chiroliedje waarmee ik altijd luidkeels 

meezing is Op bivak 

Naar een onbewoond eiland zou ik Kayla 

meepakken 

   Mijn droom als kind was om prinses te worden 

Chiro is een plek waar je je beste vrienden leert kennen 



 
 

 

Zoë 

Ik geef leiding aan de kwiks. 

Mijn leukste chiromoment was toch wel 

het aansteken van de PX 

Lievelingseten op kamp Pasta met 
broccoli en zalm 

Bestelling in de Frituur een boulet met 
frietjes en joppie saus 

Het chiroliedje waarmee ik altijd 

luidkeels meezing is Lila is mode 

Naar een onbewoond eiland zou ik 

muziek meenemen 

Mijn droom als kind was om kleuterjuf te 

worden  

Chiro is een tweede thuis waar je jezelf kan zijn en keihard kan 

genieten



 
 

Judith 
 

 

 
Ik geef leiding aan de kwiks. 

Mijn leukste chiromoment was toch wel 

het aansteken van de PX 

Lievelingseten op kamp Zuiderse pasta 

Bestelling in de Frituur mini loempia’s met 

zoetzure saus en frietjes met joppie saus 

Het chiroliedje waarmee ik altijd 

luidkeels meezing is everywhere we go 

Naar een onbewoond eiland zou ik een 

camera meenemen 

Mijn droom als kind was om een vos in 

het echt te zien (update: nog niet gelukt) 

Chiro is me kapotlachen met vrienden tot ik er buikpijn van krijg 



 
 

Chiroscoop 
Het is een sappig seizoen geweest voor jou, Maagd. Je bent 

namelijk al jarig geweest, of je moet nog verjaren. Als je nog 

niet bent verjaard, verwacht je dan maar aan een dag waar 

alles op z’n kop gaat staan. Tijd voor een nieuw hoofdstuk. 

Jij bent iemand die altijd de perfecte balans kan vinden, 

Weegschaal, maar die laatste volle maan heeft er voor gezorgd 

dat je de kluts kwijt bent. 

Voor jou was het ofwel een gigantisch zalige zomer, of een 

tegenvaller, Schorpioen. De keerzijde van de medaille van dat 

het een geweldige zomer was, is dat de winter jou minder goed 

gaat doen. Blijf niet bij de pakken zitten en maak het beste van 

die koude wintermaanden. 

Wauw Boogschutter, er is deze zomer een nieuwe vlam op je 

pad gekomen! Maak je move als je het gevoel hebt dat je weet 

wie, jouw buikgevoel is altijd juist. Ik weet dat ook jij stiekem in 

vuur en vlam staat. 

Beste Steenbok. Een ezel stoot zich in het gemeen geen 

tweemaal aan dezelfde steen, maar een steenbok blijkbaar wel. 

Vertrek van de plek die niets goeds voor je doet, stop met 

zoveel moeite te doen voor iets waar je niets voor terugkrijgt. 

Wat het ook is, het deugt niet. 

Waterman, mercurius verplaatst vandaag van Weegschaal en je 

negende huis naar Maagd en je intieme achtste. Sinds de start 

van Mercurius’ retrogradefase (op 9 september), heb je 

hoogstwaarschijnlijk al een paar keer met iemand in de clinch 

gelegen om iets wat je zei. Maar in plaats van proberen uit te 

leggen wat je bedoelde (en het waarschijnlijk alleen maar erger 



 
 

te maken) kun je beter onder de radar blijven totdat Mercurius 

weer voorwaarts gaat bewegen, op 2 oktober. 

Yow Vis. Als bepaalde relaties al niet in zwaar weer zijn geraakt 

sinds Mercurius op 9 september retrograde ging in 

Weegschaal, zullen ze in ieder geval wel iets complexer zijn 

geworden. 

Het kan zijn dat je een van de dagen enorm de behoefte hebt 

gehad om je boeken, bureau, kamer … helemaal te 

herorganiseren, Ram. Maak er gebruik van! 

Alles nog op z’n plek, Stier? Je zal het nog wel tot 2 oktober 

moeten uitzingen met de huidige ‘georganiseerde chaos’ om je 

heen. Het lukt je namelijk niet om alles op orde te houden, en 

dat is soms echt oke. 

Ga vandaag zeker geen ruzie maken, Tweeling, want dat kan 

vervelender uitpakken dan je dacht. Stel het nog maar even uit. 

Dan ben jij namelijk rustiger. Bedenk eerst wat je precies wilt 

zeggen voordat je alles eruit floept. 

Het gezelschap van actieve, dynamische mensen zal je 

aanmoedigen hun voorbeeld te volgen. Gebruik de drukte van 

school niet als excuus om fysiek niet langer actief te zijn. 

Integendeel, Kreeft! Het kan soms een geweldige afleiding zijn. 

Onlangs heb je een grote stap gezet in je persoonlijke 

ontwikkeling, Leeuw. Zelf ben je daar uiterst tevreden over, 

maar sommige mensen in je omgeving moeten nog wennen 

aan de nieuwe jij. Geef ze daar even de ruimte voor. 

 
 



 
 

Gegevens leiding 
Ini’s 

Harte Vancompernolle 

Kayla Dellelio 

Rémi Godeau 

Lowie Van Leemputten 

Contact: leiding.inis@chiromuizen.be 

 

Mini’s 

Angelina Bogaet 

Berend Stevens 

Daan Mertens 

Kas Dewulf 

Contact: leiding.minis@chiromuizen.be 

 

Speelclub meisjes 

Hanne Van Dessel 

Mette Dewaegheneire 

Jade Van Den Vondel 

Contact: leiding.speelclubmeijses@chiromuizen.be 

 

Speelclub jongens 

Laurens Lempens 

Louis Neyt 

Fan Massant 

Contact: leiding.speelclubjongens@chiromuizen.be 
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Kwiks: 

Axelle Bruggeman 

Judith Biesemans Degroote  

Zoë De Prins 

Contact: leiding.kwiks@chiromuizen.be 
 

 

Rakkers: 

Lucas Kayaert 

Matthias Monchy 

Niels Op de Beeck 

Contact: leiding.rakkers@chiromuizen.be 
 

 

Tippers 

Fien Crauwels 

Nell Van Rode 

Contact: leiding.tippers@chiromuizen.be 
 

 

Toppers 

Kobe De Prins 

Yaro Dellelio 

Contact: leiding.toppers@chiromuizen.be 
 

 

Kerels 

Freek Loyens 

Tuur Crauwels 

Contact: leiding.kerels@chiromuizen.be 
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Tip-10’s 

Marie Vuerstaek 

Mariken Dubin 

Contact: leiding.tiptiens@chiromuizen.be 
 

 

Aspi meisjes 

Fien Suetens 

Lotte Blondiau 

Contact : leiding.aspimeisjes@chiromuizen.be 

 

Aspi jongens 

Finn Geys 

Jori Verschueren 

Contact: leiding.aspijongens@chiromuizen.be 
 

 

Groepsleiding 

Jori Verschueren 

Kobe De Prins 

Mariken Du Bin 

Finn Geys 

Contact: groepsleiding@chiromuizen.be 

 

VB’s 

Eef Herssens: eef.herssens@chiromuizen.be  

Lisa Clynhens: lisa.clynhens@chiromuizen.be 
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